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Graven naar graven. Zeventig jaar archeologie en bodemvondsten op de abdijsite van Vlierbeek 
9, 10 & 11 oktober 2015 

In 1946 nam de pas gestichte Heemkundige Kring Vlierbeek het initiatief voor opgravingen binnen de oude kloostermuren. Als vertrekpunt 

koos men de ruïne van een toren, het enige bovengrondse overblijfsel van de omstreeks 1642 gebouwde kerk. Na enige tijd werden de 

werken echter gestaakt. Het verdere onderzoek beperkte zich tot peilingen om te proberen op die manier het verloop van de hierop 

aansluitende constructies, zoals kapittelzaal en refter, te bepalen. Deze activiteit resulteerde in het opmaken van een algemeen plan van de 

abdij waarop, duidelijk onderscheiden van de nog bestaande gebouwen, getracht werd een voorlopige en hypothetische reconstructie te 

maken van in de loop der eeuwen afgebroken bouwwerken.  

 

Van januari 1960 tot november 1963 werden de opgravingen hervat, eveneens onder impuls van de Heemkundige Kring. Professor Raymond 

M. Lemaire (1921-1997) begaf zich meermaals ter plaatse om zich van de vorderingen te vergewissen en raad te geven betreffende de te 

volgen werkwijze. De minutieuze arbeid van de werkploeg leverde voor het archeologische verleden van de abdij rijke resultaten op.  

 

Het gekozen terrein was gelegen aan de noordkant van de huidige kerk (tuin pastorij), waar met de meeste kans op welslagen resten van 

vroegere gebouwen konden worden teruggevonden; in Vlierbeek bevond het kloostercomplex zich inderdaad aan de noordzijde van de kerk 

en niet aan de zuidzijde zoals dit doorgaans het geval is.  

Leden van de Heemkundige Kring 
stoten op een stoffelijk overschot uit 
de negentiende eeuw. 
 
Van links naar rechts: Piet Banckaert,  
Alfons Depart en André Smeyers. 

De geschiedenis van de abdij van Vlierbeek in een notendop 
 

Het klooster van Vlierbeek werd gesticht in 1125 als een van de abdij van Affligem afhankelijke priorij door Godfried I met de Baard (ca. 1063-1139). 

Deze landgraaf van Brabant en graaf van Leuven zou vier jaar later, in 1129, ook de abdij van Park stichten. In 1163 werd Vlierbeek een volledig 

zelfstandige abdij. Een bende ruiters van Willem van Oranje legde op 25 september 1572 de abdij geheel in puin, zodat de monniken verplicht 

waren de wijk te nemen naar hun refuge te Leuven. Pas in 1642 keerden ze terug naar Vlierbeek, dat nagenoeg volledig heropgebouwd diende te 

worden. De bouwkoorts die kenmerkend is voor de Zuid-Nederlandse abdijen tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw was ook in Vlierbeek 

merkbaar. In 1776 begon men hier met de oprichting van een volledig nieuw abdijcomplex naar de plannen van Laurent-Benoît Dewez (1731-1812). 

Slechts de kerk en een deel van het abtskwartier kon worden gerealiseerd vooraleer de monniken in 1797 door de Franse bezetters werden 

uitgedreven en de abdijgebouwen openbaar verkocht. In 1829 kwamen deze gebouwen in handen van de kerkfabriek van de toen opgerichte 

parochie Vlierbeek. Belangrijke gedeelten van het kloosterpand en van de aanpalende conventsgebouwen vielen kort daarna onder de sloophamer. 
 




























